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Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài) 

1. “…Nhưng điều kì diệu là dẫu trong cùng cực đến thế mọi thế lực của tội ác 

cũng không giết được sức sống con người. Lay lắt, đói khổ, nhục nhã, Mị vẫn 

sống, âm thầm, tiềm tàng mãnh liệt” 

2. Có những nhà văn, nhà thơ làm vinh dự cho chữ Hán, làm vinh dự cho chữ 

Nôm. Anh Tô Hoài, cùng với Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố...làm vinh dự 

cho chữ quốc ngữ. Tôi được gần các thế hệ đi trước, càng hiểu giá trị của những 

giây phút sống bên cạnh họ, kể cả khi các anh im lặng. (Nhà thơ Hữu Thỉnh) 

3. Tô Hoài là một nhà văn lớn của Văn học Việt Nam hiện đại, người có 95 năm 

tuổi đời nhưng đã dành hơn 70 năm đóng góp cho văn học. Ông là nhà văn 

chuyên nghiệp, bền bỉ sáng tác và có khối lượng tác phẩm đồ sộ. (Phạm Xuân 

Nguyên - Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội) 

4. Nói về Mị, nhà văn Tô Hoài tâm huyết rằng: “Số phận của cô là sự hồi sinh 

mãnh liệt của con người cô. Sự hồi sinh của một con người là vô cùng quý giá.”  

5. Thật khó để tìm được một nhà văn thứ hai vừa có thể miêu tả chân thật, tinh tế 

những cung bậc cảm xúc của cô Mị yêu sống nhưng bị giam cầm trong cảnh tù 

túng của “Vợ chồng A Phủ” ( Phan Anh Dũng) 

6. Ông là cây đại thụ cuối cùng của lớp tác giả văn xuôi thời kì Cách Mạng. (Hà 

Minh Đức) 

7. Bản chất của văn chương Tô Hoài là phong cách, bút pháp đậm đà bản sắc 

dân tộc. Phẩm chất ấy là sự tích tụ của cả một đời gắn bó với đất nước và nhiều 

miền quê hương, trân trọng và yêu thương những con người lao động mang tâm 

hồn và tính cách của người Việt Nam (Hà Minh Đức) 

8. Hơn cả một nhà văn, Tô Hoài đã, đang và sẽ luôn là người bạn đường thân 

thiết của độc giả thuộc mọi lứa tuổi, trên con đường đưa họ đến với thế giới 

động vật tưởng tượng thuở nhỏ, hay đến với những miền đất mới, đến với con 

đường đời dài rộng khi đã trưởng thành. (Phan Anh Dũng) 

9. Hơi thở cuộc sống luôn đầy ắp và hiện rõ trên từng trang viết của nhà văn Tô 

Hoài, đưa ông cùng nhiều nhà văn, nhà thơ tên tuổi khác làm nên “mùa gặt 

ngoạn mục nhất của văn học Việt Nam thế kỉ 20. ( Trích bài viết “Nhà văn Tô 

Hoài nặng lòng với những trang văn về Tây Bắc”, Báo mới) 

10. Đất nước và người miền Tây đã để thương để nhớ cho tôi nhiều, không thể 

bao giờ quên… Hình ảnh Tây Bắc đau thương và dũng cảm lúc nào cũng thành 

nét, thành người, thành việc trong tâm trí tôi. (Tô Hoài) 

Vợ Nhặt (Kim Lân) 

1. Với "Vợ nhặt", Kim Lân từng tâm sự: "Khi viết về nạn đói người ta thường 

viết về sự khốn cùng và bi thảm. Khi viết về con người năm đói người ta hay 

nghĩ đến những con người chỉ nghĩ đến cái chết. Tôi muốn viết một truyện ngắn 

với ý khác. Trong hoàn cảnh khốn cùng, dù cận kề bên cái chết nhưng những 

con người ấy không nghĩ đến cái chết mà vẫn hướng tới sự sống, vẫn hi vọng, 

tin tưởng ở tương lai. Họ vẫn sống, sống cho ra con người". 



2. "Nhà văn dùng Vợ Nhặt là cái đòn bẩy để nâng con người lên tình nhân ái. 

Câu chuyện Vợ Nhặt đầy bóng tối nhưng từ trong đó đã loé lên những tia sáng 

ấm lòng". (Trần Đồng Minh) 

3. Kim Lân là nhà văn một lòng đi về với “đất” với “người” với “thuần hậu 

nguyên thuỷ” của cuộc sống nông thôn. (Nguyên Hồng) 

4. “Dùng lý lẽ để thuyết phục trong văn chương cũng là một thứ cưỡng chế. 

Những lý lẽ ma giáo ấy nhiều khi nó làm cho người ta không giữ được chính 

mình. Nói một cách khác hết sức mềm mại thì người cầm bút phải viết như chơi, 

viết thoải mái bằng tấm lòng của mình, hướng vào cái thật, cái đẹp, giúp cho con 

người sống thật, sống đẹp với nhau. Và khi nhà văn gặp cái gì trái với cái thật, 

cái đẹp thì phải biết bất bình, phải dám lên tiếng nữa”. (Kim Lân) 

5. Kim Lân chọn bối cảnh ấy (nạn đói năm 1945) cho truyện Vợ nhặt không 

nhiều dòng miêu tả trực tiếp nhưng là những dòng rất hiếm trong văn chương từ 

đó đến nay. Cái nghèo ở Ngô Tất Tố, cái đói ở Nam Cao khiến ta thương cảm 

muốn rơi nước mắt. Cái đói và cái chết ở Kim Lân khiến ta khiếp sợ, rụng rời. 

(Trần Đồng Minh) 

6. Vợ nhặt dường như đã mang nét mới của thời đại, vượt lên trên chủ nghĩa 

nhân văn trong dòng văn học hiện thực trước Cách mạng Tháng Tám 1945 (Vũ 

Dương Quỹ) 

7. Đó là thần viết, thần mượn tay người để viết nên những trang sách bất hủ 

(Nguyễn Khải) 

8. Tuy tầm vóc, vị trí mỗi nhà văn một khác nhưng Kim Lân cũng là một nhà 

văn thường đến với ta trong những khoảng chợt nhớ của đời người khó mà diễn 

đạt thành lời...Mỗi lần mở những trang viết ít ỏi ấy ta lại cảm thấy không một 

bước ngoặt, một chặng đường nào của con người Việt Nam trong gần nửa thế kỉ 

qua mà Kim Lân không đả động tới dẫu chỉ bằng sự chạm trổ hết sức khiêm tốn: 

truyện ngắn (Trần Ninh Hồ) 

9. Cái đói là nỗi lo lắng của con người ở tất cả mọi dân tộc và thời đại. Cho nên 

đó là một đề tài cũng thuộc về bản chất của đời sống. Các nhà văn viết về cái đói 

ở khía cạnh tối tăm và bất lực của con người trước đó. Con người phạm tội và 

làm đủ mọi chuyện dại dột khác chỉ vì đói. Khi tôi viết, ý tưởng thường trực 

trong tôi là những người đói dù thế nào đi nữa vẫn luôn khao khát cuộc sống tốt 

hơn, vẫn tin tưởng một cách mơ hồ vào cuộc sống tương lai. (Kim Lân) 

Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) 

1. Mỗi con người đều chứa đựng trong lòng những nét đẹp đẽ kì diệu đến nỗi cả 

một đời người cũng chưa đủ để nhận thức khám phá tất cả những cái đó. 

(Nguyễn Minh Châu) 

2. Trên con đường đi tới chủ nghĩa hiện thực, đôi khi chúng ta phải khai chiến cả 

với những quan niệm tốt đẹp và lâu dài của chính mình. (Nguyễn Minh Châu) 

3. Cuộc đời vốn dĩ là nơi sản sinh ra cái đẹp của nghệ thuật nhưng không phải 

bao giờ cuộc đời cũng là nghệ thuật, và rằng con người ta cần có một khoảng 

cách để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nghệ thuật nhưng nếu muốn khám phá những 

bí ẩn bên trong thân phận con người và cuộc đời thì phải tiếp cận với cuộc đời, 

đi vào bên trong cuộc đời và sống cùng cuộc đời (Lê Ngọc Chương - “Chiếc 

thuyền ngoài xa”, một ẩn dụ của Nguyễn Minh Châu) 



4. Nhân quyền “giống như món trang sức đắt tiền trong tủ kính mà những đôi 

bàn tay lam lũ không thể chạm vào”. (Trích bài viết “Chiếc thuyền ngoài xa: sự 

xa xỉ quyền của con người) 

5. Truyện mang lại nhiều dư âm trong lòng độc giả, khắc khoải về số phận một 

người đàn bà như thế, thật mỏng manh, xa vời, chấp chới như “chiếc thuyền 

ngoài xa” không biết đâu là bến bờ hạnh phúc. (Ngọc Huy) 

6. Nguyễn Minh Châu là người kế tục xuất sắc những bậc thầy của nền văn xuôi 

Việt Nam và cũng là người mở đường rực rỡ cho những cây bút trẻ tài năng sau 

này. (Nhà văn Nguyễn Khải) 

7. Những cái tưởng như bình thường, lặt vặt trong cuộc sống hàng ngày, dưới 

con mắt và ngòi bút Nguyễn Minh Châu đều trở thành những gợi ý đáng suy 

nghĩ và có tầm triết lí. (Nhà văn Tô Hoài) 

-------------------------------- 

 

 


